
1. Versier of omcirkel de Bijbeltekst die jou het meeste aanspreekt 
 
 
Uit het diepste van mijn hart zal ik zeggen: ‘Er is geen God zoals u Heer, U 
redt arme en machteloze mensen, u bevrijdt ze van hun onderdrukkers.’ 
(Psalm 35:10) 
 
Het allerbelangrijkste is dat jullie van elkaar houden. Want door de liefde kun 
je elkaar veel fouten vergeven. ( 1 Petrus 4:8) 
 
Wees goed en hartelijk voor elkaar. En vergeef elkaar. Want God heeft ook 
jullie fouten vergeven, omdat Christus voor jullie gestorven is. (Efeziërs 4:32) 
 
(Jezus zei:) Ik geef jullie een nieuwe regel: houd van elkaar. Jullie moeten net 
zoveel van elkaar houden als ik van jullie gehouden heb. (Johannes 13:34) 
 
God houdt van jullie. Hij heeft jullie uitgekozen, en jullie horen nu bij hem. 
Daarom moeten jullie goede dingen doen: Je moet van harte meeleven met 
anderen. Je moet vriendelijk voor elkaar zijn en geduldig. Denk niet aan jezelf, 
maar accepteer elkaar en vergeef elkaars fouten. (Kolossenzen 3:12) 
 
 
Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen 
hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. (1 Korintiërs 
13:4) 
 
2.Waarom heb jij deze tekst gekozen ?  
 

 

 
 
 


